MIJMERING

Als je alles eens overdenkt lijkt Jezus

(zijn leer, zijn leven en zijn invioed) wel te mooi om
waar te kunnen zijn. Of misschien maar eens te
overdenken: het is te indrukwekkend en
onwaarschijnlijk om niet waar te kunnen zijn.




In het decembernummer van 2017 verscheen in
National Geographic een zo'n 35-pagina’s tellend
artikel over het archeologisch bewijs voor het
historisch bestaan van Jezus. Dat de historische
figuur Jezus bestaan heeft, is ontegensprekelijk
en absoluut bewezen.

Jezus was een eenvoudige timmerman, zoon van
een plattelandsmeisje, geboren in een
onbeduidend stadje, uit een klein volk dat
overheerst werd door de Romeinen. En heeft
amper 33 jaar op deze aardbol rondgelopen. Hij
had geen politieke ambities, bracht geen
maatschappelijk-economische ontwikkelingen
teweeg, heeft geen uitvindingen op zijn naam
staan en heeft geen bijdrage geleverd aan enige
wetenschappelijke ontwikkeling.

Toch is Hij wereldberoemd geworden, meer dan
enig ander persoon. Er is niemand over wie er
zoveel boeken en artikels zijn geschreven, zoveel
liederen en gedichten zijn gecomponeerd, zoveel
films over zijn leven zijn gemaakt of zoveel
schilderijen en andere kunstwerken.

Zelfs de tijdsrekening is naar zijn geboorte
ingesteld. Feestdagen (voor sommigen nog
belangrijker, wettelijke verlofdagen) zijn ingesteld
naar gebeurtenissen tijdens zijn leven, Kerstdag
naar zijn geboorte, Pasen naar zijn sterven en
opstanding.

Zijn invloed is niet alleen maar lokaal of
regionaal, zelfs niet nationaal of continentaal,
maar mondiaal. Ja wereldwijd en dat ook nog
meer dan 2000 jaar na zijn leven. Het is de droom
van zovelen geweest om zo belangrijk te zijn
geweest, maar ondanks alle betrachtingen is er
nooit meer iemand in geslaagd om zo'n invloed op
de wereld te realiseren.

Doorheen de laatste 20 eeuwen heeft hij miljar-
den volgelingen gehad en vandaag de dag nog
steeds miljoenen en miljoenen, christenen.
Ontelbare levens zijn drastisch veranderd door
al die eeuwen heen, door zijn leer en het voorbeeld
van zijn leven. Voor hen is hij de meest geliefde
mens ter wereld en dat al zo'n 2000 jaar lang.
Wekelijks op zondag zijn er vele tienduizenden,
zeg maar honderdduizenden, samenkomsten over
heel de wereld om zijn bestaan te herdenken.
Maar ook is Hij de meest gehate persoon aller
tijden. Ook nu nog worden zijn volgelingen
uitgescholden, uitgesloten, verdrukt, vervelgd,
gevangen gezet en zelfs vermoord.

Dat hij beide is, de meest gehate en de meest
geliefde, bewijst alleen maar hoe belangrijk en
allesomvattend zijn invloed blijvend is.

Als je alles eens overdenkt lijkt Jezus (zijn leer, zijn
leven en zijn invloed) wel te mooi om waar te
kunnen zijn.

Of misschien maar eens te overdenken:
het is te indrukwekkend en onwaarschunll/k
om niet waar te kunnen
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