Leeuw in lamskleren
ging de berg op
mak als een lammetje

Kon elk moment
Zijn brul laten horen
en Zijn klauw laten slaan
Deed dat niet
en stierf
als een Heilige

in zondaarskleren

Wat is het stil
Maar mijn hart staat in‘brand

Mijn'stem begeeft het
Maar zal niet blijven zwijgen

Hij stierf, ja 't is waar

Vandaag zeg ik niets meer
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Dood, waar is je prikkel?
Ik zal nu nooit meer zwijgen
Stem, hou op met je gemompel
. Ik zing, ik schreeuw
4 1 Nooit meer dood!
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Duisternis
lk ga niet akkoord
Het Licht won van jou vandaag
Dit jaar |

Mijn leven!
Jezus leeft!

Thuiskomen
Johannes Marinus blz. 53,54
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