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DE LICHAMELIJKE
OPSTANDING
VAN JEZUS

De lichamelijke opstanding van
Jezus Christus brengt een heel nieuw begin.
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“Op de derde dag vonden de vrienden van Christus bij h'e_;[

aanbreken van de dag het graf leeg en de steen weggerold.

Op verschillende manieren beseften ze het nieuwe wonder, maar
zelfs zij beseften nauwelijks dat de wereld in de nacht was gestorven.

Waar zij naar keken was de eerste dag van een nieuwe schepping,
met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;

en in de gedaante van de tuinman wandelde God weer in de tuin, niet in
de koelte van de avond maar van de dageraad.”

G. K. Chesterton in The Everlasting Man

Meer weten over God Vriendelijk aangeboden door:
en de waarheid?

Kijk op de site: www.ikzoekGod.be,
of stuur een mailtje
naar info@weg-wijzer.net




