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Het verhaal van Het verhaal van 
de 3 bomende 3 bomen
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Ga maar even zitten allemaal 
want hier komt het allereerste kerstverhaal.

Ergens in Israël
stonden in een bos 3 jonge bomen.

Ze stonden op spreekafstand van elkaar.
Vandaag heb je geluk, luister maar,

de eerste wou een sierlijke maar stevige schatkist zijn,
de grootste schat ter wereld bewaren, dat vond hij wel fijn.

De tweede boom had meer zin in avontuur.
Een zeilschip! Ja, dat paste wel bij zijn postuur.

Hij zou de wildste stormen en orkanen bedwingen
en de koningen hun vertrouwen winnen.

De derde boom wou Gods liefde aan de mensen tonen
zodat Jezus in hun harten zou kunnen wonen.

Dat ze zouden proeven van de prachtige natuur
en genieten van Gods schepping, ieder uur.

Nee, ze wou helemaal niet weg
maar o jee; wat was dat een pech!

Vele jaren gingen voorbij 
en de bomen stonden er stevig bij.

Op een dag zagen ze 3 houthakkers de heuvel opkomen
en hun harten gingen nu wat sneller stromen.

De eerste boom was precies wat hij zocht.
Eén slag met zijn bijl en toen begon de tocht.

De boom dacht: ‘Nu word ik zeker een mooie kist’
maar wat had hij zich vergist!

De boomhakker liep naar de tweede boom en zei:
‘Deze boom is sterk, net wat ik wil!’

Een kap met zijn bijl en toen werd het stil.
De boom dacht: ‘Nog even en dan zal ik zeilen over de grote oceaan

en dan zullen er koningen met me meegaan!’

Maar de derde boom werd heel bang.
Kaarsrecht en moedig naar de hemel kijken, duurde niet lang.

Het maakte voor de houthakker niets uit wat voor boom hij had.
Dus één slag met zijn bijl en ook de derde boom lag plat.

De eerste boom was blij dat hij naar de werkplaats werd gebracht.
‘Nog even en ik ben een mooie schatkist’, maar dat was verkeerd gedacht.

De timmerman maakte met zijn grove handen
een voederbak voor de dieren die altijd honger hadden.

Er viel hier niet veel te beleven
en hij had zijn mooie droom bijna opgegeven.

Maar op een dag kwamen een man met zijn zwangere vrouw
en zo te zien kwam dat kindje al heel gauw.

In elke herberg werden ze weggestuurd.
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Nou, als dat maar niet lang meer duurt!
Gelukkig! Jozef en Maria kwamen in de stal terecht

en de voederbak werd plots een kribbe, wat een voorrecht!
Die nacht was de boom getuige van het grootste wonder op aarde
en besefte toen dat hij nu de mooiste schat ter wereld bewaarde.

De tweede boom was blij dat hij naar een scheepswerf werd gebracht.
‘Nu word ik zeker een machtig zeilschip’, was zijn gedacht.

Maar in plaats daarvan werd hij in planken gezaagd
en werd een doodgewoon vissersbootje; ’t is toch God geklaagd.

Het was zelfs niet sterk genoeg om te varen op een rivier
en alle dagen een lading stinkende vis ophalen was ook geen plezier.

Dan was er nog die Petrus! Een sardientje met de allures van een zeekapitein.
Bah! Dat was ook al niet zo fijn!

Maar op een avond liep het anders dan verwacht;
een storm barstte los in volle kracht.

En terwijl Jezus van zijn slaap genoot, 
was het een en al paniek op de boot.

Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘We zullen vergaan’,
maar Jezus zei: ‘Geen zorgen! Kalm aan!’.

En de storm ging liggen, ’t was weer rustig en stil.
Toen begreep de tweede boom dat die Man niet zomaar een man was, 

maar de Here Jezus, die gebroken en bezorgde mensen genas,
gezonden door onze Schepper van hemel en aarde,

die Zijn eigen Zoon niet spaarde.

Toen de derde boom was omgehakt, had hij veel verdriet
met zijn takken naar Gods grootheid wijzen kon ie nu niet.

In plaats daarvan werd hij in stevige balken gezaagd
en bleef jaren in een houthandel liggen, door niemand gevraagd.
Maar op een goede vrijdag werd hij plots van de stapel gerukt

en op de bloedende rug van een Man gelegd, onder smart en pijn gebukt.
Bespuugd en bespot door de menigte, strompelde Hij verder

en moest sterven aan het kruis als een dappere Herder.
Zijn schapen waren verdwaald

maar Jezus heeft de overwinning behaald!
Want op die zondagmorgen beefde de aarde van geluk

en toen wist de derde boom: Gods liefde voor ons kan nooit meer stuk!

Zalig kerstfeest!
Natalietje
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