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Kerstmis komt er weer aan: een 
tijd voor gezelligheid, samen-
zijn, lekker eten en natuurlijk 
hopen geschenkjes. Wanneer 
we allen samen zijn tellen we 
zestien hoofden, van kleuter tot 
senior. Het vraagt nogal wat 
fantasie om voor ieder het 
gepaste geschenkje te vinden.  
Meestal doen we dat door 
loting. Een onschuldige hand 
trekt de naam van de persoon 
voor wie ik of jij een cadeautje 
mag vinden. Ook zetten we er 
een maximum prijs op. 
Bovendien zijn er altijd 
gezinsleden die het niet kunnen 
laten om nog maar eens een 
extra cadeautje te kopen voor 
iedereen. En je raadt je het 
nooit. Er zijn rond die tijd ook 
een tweetal jarigen, die 
natuurlijk van iedereen een 
passend pakje krijgen. 
Overal blije gezichten, en ho-
pen geschenkpapier. Soms krijg 
je dan wel grappige 
situaties, zoals die keer dat onze 
fantastische schoonzoon 3 (!!!) 
identieke flessen Gin kreeg met 
Kerstmis. Een beroemd merk 
was namelijk in promotie en viel 
onder de maximumprijs. En dat 
terwijl de lieve man helemaal 
niet zo’n fervent liefhebber is 
van sterke dranken. Ik vermoed 
dat hij nog voor vele jaren 
voorzien is. 

Hoe mooi en hoe leuk dit alles 
ook is, het laat me steeds een 
klein beetje op mijn honger. 
Wat is Kerstmis nu eigenlijk 
ten gronde? Er is al veel inkt 
over gevloeid, en er zijn allerlei 
speculaties over de historische 

oorsprong van het kerstfeest.
Maar de kern van de zaak 
is dat we de verjaardag van 
Jezus Christus vieren. Voor 
mij is Hij een levende realiteit in 
mijn leven. Ik praat tot Hem, en 
ik lees over zijn leven, sterven 
en opstanding in het Evangelie. 
Ik geloof dat Hij me kent en van 
me houdt. Daarom vind ik dat 
Hij ook wel eens een geschenkje 
verdient op zijn verjaardag. Maar 
wat geef je aan iemand die niet 
fysiek aanwezig is, die in de 
hemel verblijft?
Vorige zondag was er bij ons in 
de kerk een jeugddienst. En één 
van de jongeren – 

nota bene mijn 
kleindochter – had een 
keuzelied: Gratitude! 
Dankbaarheid! En toen wist ik 
plots wat mijn geschenk voor 
de Zoon van God mocht zijn: 
dankbaarheid. Ik heb nogal 
wat om dankbaar voor te zijn: 
mijn uitgebreide gezin, goede 
vrienden binnen en buiten de 
kerk, een fijne woning, een
 goede gezondheid, leuke 
bezigheden. Meer nog, ik ben 
bijzonder dankbaar dat ik 
geloof in God en in Jezus 
Christus, die zijn leven gaf 
voor mij en voor de hele 
wereld, opdat ieder die in 
Hem gelooft nieuw leven zou 
ontvangen. Dat is nogal wat! 
Maar het probleem blijft: 
hoe verpak je dat geschenk 
van dankbaarheid? Wel, je zou 
kunnen beginnen door te 

luisteren naar het lied 
‘Gratitude’. En misschien een 
paar reacties te lezen die op 
Youtube gepost zijn. Uitingen 
van dankbaarheid, vaak van 
mensen die een heel moeilijke 
tijd doormaken. Je zou een keer 
kunnen meezingen. Of indien dit 
een brug te ver is, je 
dankbaarheid uitspreken 
tegenover God. Of je nu in Hem 
gelooft of niet (Lach niet! Er 
zijn talloze mensen die zeggen 
niet in God te geloven, maar op 
sleutelmomenten in hun leven 
toch tot Hem bidden). 
Een ander idee is om eens 
iemand een geschenkje te geven 
die het helemaal niet verwacht. 
En waarom niet, dat te doen uit 
naam van Jezus. 

De Warmste Week 
draait dit jaar rond 
eenzaamheid. Wat een mooi 
thema. Misschien ken je iemand 
die eenzaam is. Een oude oom of 
tante, iemand in de kerk, iemand 
in het hospitaal of de 
gevangenis. Een bezoekje, 
telefoontje of kaartje kan veel 
betekenen. Je zou ook kunnen 
overwegen om het bedrag van 
één pakje te schenken aan een 
NGO of organisatie die iets doet 
voor armen, vluchtelingen of 
oorlogsslachtoffers. Zo geef je 
toch een mooi cadeau aan 
Hem wiens verjaardag we 
vieren op 25 december.

GRATITUDE 
... toen wist ik plots wat mijn geschenk  
    voor de Zoon van God mocht zijn: dankbaarheid. 
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LEES ONLINE

All my words fall short
I got nothing new

How could I express
All my gratitude?

I could sing these songs
 

As I often do
But every song must end

And You never do
So I throw up my hands

And praise You again and again
'Cause all that I have is a hallelujah

Hallelujah 

And I know it's not much
But I've nothing else fit  

for a King
Except for a heart singing hallelujah

Hallelujah 

I've got one response
I've got just one move

With my arm stretched wide
I will worship You

- Jacques Rommel

Al mijn woorden schieten tekort
Ik heb niets nieuws

Hoe kan ik al mijn dankbaarheid 
uitdrukken?

Ik zou liedjes kunnen zingen

Zoals ik vaak doe
Maar elk lied moet eindigen

En dat doe Jij nooit
Dus ik gooi mijn handen omhoog
En prijs U opnieuw en opnieuw

Want alles wat ik heb is een halleluja
Halleluja 

En ik weet dat het niet veel is
Maar ik heb niets anders dat geschikt is 

voor een Koning
Behalve een hart dat halleluja zingt

Halleluja 

Ik heb maar één reactie
Ik heb maar één gebaar

Met mijn armen uitgestrekt
Zal ik U aanbidden

 

GRATITUDE 
... toen wist ik plots wat mijn geschenk  
    voor de Zoon van God mocht zijn: dankbaarheid. Enkele regels uit het lied ‘Gratitude’ van Brandon Lake 

https://www.youtube.com/watch?v=UoHrBNTfzIs


