COLOFON

Wegwijzer

50ste jaargang / Herfstnummer
Evangelische Volwassenen Werking vaw
afd. Wegwijzer

Coordinatie
Erik D'Joos
Witgoor 63
2250 Olen

Mail
info@weg-wijzer.net

Bestel
bestel@weg-wijzer.net

Web
WWW.Weg-wijzer.net

Redactie

Erik D'Joos, Johan Leroy,

Yvan Thomas, Martin Turner

Ann Van der Flaas, Natan Andries.

Eindcorrectie
Marijke Verbrigghe

Vormgeving
C-Metric, Rekkem

© Overname van artikelen is mogelijk, mits
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Reacties kunnen via mail ons toegestuurd
worden naar info@weg-wijzer.net

VOORWOORD

Zomersproetjes

Wie herinnert zich nog het lied
‘zomersproetjes’ van Rocco
Granata? Hij componeerde tekst en
muziek in 1972 en hij zingt over de
kleine, lichtbruine pigmentvlekjes
op de huid die vooral zichtbaar zijn
in het gezicht. Door het zonlicht
worden ze duidelijker en daarom
worden ze meestal aan de zomer
gelinkt.

Ik denk dat Rocco stapelverliefd
was op het meisje over wie hij
zingt. Hij ziet op de wangen van
zijn prinsesje duizend sterren in
een zomernacht en vergelijkt de
sproetjes met parels en diamanten.
Het is mooie dichtkunst op een
beklijvende melodie.

En zeg nu zelf: Wie heeft er niet
graag parels? Ze zijn een product
van de natuur. Hun schoonheid en
hun waarde worden bepaald door
de vorm, de kleur, de glans, de
grootte en de dikte van de wand. Ze
zijn hard en rond en ze worden door
bepaalde weekdieren gemaakt. De
glans van parels hangt af van de
reflectie en de breking van het licht
in de doorzichtige lagen. Naarmate
de laagjes dunner en talrijker zijn, is
de glans fijner.

In onze taal wordt het woord ‘parel’
ook figuurlijk gebruikt. Het wordt
gezegd van iets of iemand die van
grote waarde is. Zo mag je geen
parels voor de zwijnen gooien.
Want dan geef je iets waardevols
aan iemand die het niet heeft
verdiend. Anderzijds is er ook een
lied van Elly en Rikkert waarin ze
zingen dat we allen een parel in
Gods hand zijn. Voor God zijn we
dus allemaal van grote waarde.

Je kan in deze Wegwijzer ook op
zoek gaan naar parels. Elk artikel op
zich kan van grote waarde zijn voor
Jjou persoonlijk. Zo lees je onder
andere over Louis en Anne-Marie:
ooit stond hun hele bestaan in
het teken van het verzamelen van
zoveel mogelijk inkomsten. Na
een reeks crisissen besloten ze
hun leven over een andere boeg te
gooien. Ze vertrokken naar Servié
om de arme Roma te ondersteunen.
Ontvangen werd geven. Er is het
verhaal van Jan, die over Jezus
hoorde in de gevangenis. Je vindt
een verhaal uit de Bijbel over
Gideon. Hij zat in een periode
van stress, druk en angst. Het is
wonderlijk hoe hij hier mee omgaat.
En natuurlijk zijn er nog andere
boeiende artikels.
Het zijn één voor één
pareltjes.
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